
241117 - Jefta - Gelijkenis van de Zaaier 
Dia 01 

Goede morgen… 

Dia 02 
Tekst 
Matteüs 13:3-12 en 18-23 

3Hij sprak in allerlei gelijkenissen tot hen: ‘Een zaaier ging eropuit om te zaaien. 4Tijdens het 
zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. 5Een 
ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op 
omdat het niet diep in de grond kon doordringen; 6en toen de zon opkwam verschroeide het, 
en doordat het geen wortel had droogde het uit. 7Weer een ander deel viel tussen de distels, 
en toen die opschoten verstikten ze het. 8Maar er viel ook zaad in goede grond, en dat droeg 
vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. 9Laat wie oren heeft 
goed luisteren!’ 

0De leerlingen kwamen naar Hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt U in gelijkenissen tot 
hen?’ 11Hij antwoordde: ‘Het is jullie gegeven de geheimen van het koninkrijk van de hemel 
te kennen, maar hun niet. 12Want wie heeft, hem zal nog meer gegeven worden, en wel in 
overvloed; maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen.. 

Dia 03 
18Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: 19Bij ieder die het woord van het 
koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is om te roven wat in hun 
hart is gezaaid; dit is het zaad dat op de weg gezaaid is. 20Het zaad dat op rotsachtige grond 
is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde aannemen. 21Maar 
doordat het geen wortel schiet in hen, is dat van korte duur. Worden ze vanwege het woord 
verdrukt of vervolgd, dan komen ze meteen ten val. 22Het zaad dat tussen de distels is 
gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijks bestaan en 
de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. 23Het zaad 
dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij zijn het die 
vrucht dragen, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.’ 
 
Dia 04 
Bekende gelijkenis. 
Zó bekend dat het gevaar bestaat dat we direct al weten waar het over gaat en niet meer 
open staan voor een boodschap die ik vandaag mag ontvangen.  
Of beter gezegd een woord van God voor nu in mijn leven… 

Ik ben opgevoed met de uitleg van deze gelijkenis dat het gaat om evangelisatie. Het Woord 
van verlossing wordt verkondigd en de een ontvangt het wel in zijn hart, de ander minder, 
weer een ander met veel tegenstand en weer een ander helemaal niet.  
Het zaad is het evangelie en de grond zijn de harten van mensen - die ander, de wereld, de 
onbekeerden. Ik heb dat zaad allang geleden ontvangen en het evangelie zit in mijn hart. 
 
Mooie uitleg en zeker een goede uitleg, maar is dit de enige uitleg of ook werkelijk waar 
Jezus het over had? 

Toen Jezus deze gelijkenis vertelde, begrepen de discipelen het ook niet. Jezus moest het 
later uitleggen en ook toen begrepen ze het allemaal nog niet of maar half. 
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Laten we vandaag naar deze deze gelijkenis gaan kijken met de vraag wat Jezus ons 
persoonlijk wil zeggen, vandaag, nu.  
Wil Hij iets zeggen dat we nog niet weten?  
Want hoe meer we naar boodschappen luisteren en ze onderzoeken, hoe meer er op ons 
afkomt. Het is woord van Jezus is als een diamant waar het Licht van de Waarheid doorheen 
schijnt en bij een betje draaien direct van kleur verandert. 
 
Dia 05 
Wat zegt Jezus over de Zaaier? 
De Zaaier zaait overal. Hij is totaal niet voorzichtig of kieskeurig. Hij zaait zelfs op plekken 
waarvan je van de voren weet dat het nooit vrucht gaat opleveren, zoals op de weg, op 
rotsachtige grond, tussen de dorens.  
Je zou kunnen zeggen dat de zaaier onverantwoord management uitoefent, dat hij een 
slechte rentmeester is, hij verspilt heel veel zaad.  
Jezus toont ons hier een beeld van God wat heel ons economische en verantwoordelijkheids 
denken en onze efficiëntie overhoop gooit.  
Goed om dit vast te houden… 

Mat 5:45 
Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over 
rechtvaardigen en onrechtvaardigen.  
God discrimineert niet. Heeft geen voorkeur, geen aanzien des persoons… 
 
Meester Eckhart zegt: ‘God is overal en te allen tijde op gelijke wijze tegenwoordig.’ 
 
God is altijd en overal voor iedereen aan het zaaien - Bereikbaar. 
Jezus zegt: Ik ben met u ALLE dagen tot aan de voleinding van de wereld. 
niet soms wel soms niet, niet als ik voel, maar ALLE dagen, 24/7 
 
Dia 06 
Geheimenissen 
Dan zegt Jezus dat het om geheimenissen gaat die je allen begrijpt wanneer je een discipel 
van Jezus bent. 

Met hele vreemde woorden zoals: 12Want wie heeft, hem zal nog meer gegeven worden, en 
wel in overvloed; maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen.. 
 
Dat kan niet gaan over materialisme, nog meer rijkdom of aardse maatstaven… 
Als Jezus ten alle tijden, altijd bij ons is, gaat het waarschijnlijk over dat feit. Hij is met je! 
Zijn aanwezigheid ervaren, meer ervaren, en nog meer ervaren. 

Dat betekent dus dat we de gelijkenis ook op onszelf kunnen betrekken. Dat het gaat over 
onze wandel in het koninkrijk. Onze omgang met Jezus.. 
 
In onze prestatie-maatschappij denken wij zo snel bij zaad aan wat in ons is en wat 
ontplooid moet worden. 
Terwijl we weten dat we naar het beeld van God geschapen zijn en dat God zei: Het is goed! 

Zoveel discipelschap trainingen werken aan zelf ontplooien, waarin jij je mag ontwikkelen 
tot wie God  jou bedoeld had. En echt dat werken aan jezelf is natuurlijk niet verkeerd, maar 
leidt heel gemakkelijk tot trots: kijk eens wat ik voor elkaar heb gekregen. 
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Onze hele cultuur is gericht op zelf-ontplooiing en zelf-vervulling. Onze talenten 
ontwikkelen. Er nog beter en nog mooier uitzien, terwijl aftakelen in ouderdom. 
Van Botex middelen om nog mooier te zijn dan dat ik er al uitzie tot carrière-planning om te 
worden wat ik mag zijn, tot discipelschap trainingen om te worden wat in Christus van zijn 
of doen. 
Kortom zelfwerkzaamheid. 

Maar in deze gelijkenis gaat het daar niet over.  
Zaad is niet iets wat ik al heb, maar iets dat gezaaid wordt en het is God die de wasdom 
geeft. 

Wat is zaad? 
Zaad is iets wat de zaaier zaait en er dus nog niet is. 
Er is een akker, en daar is geen leven in die akker. Daarom gaat de zaaier zaaien. Hij zaait 
zaad, in de hoop en verwachting dat er leven komt in die akker. 
 
Jezus zegt in Joh 10:10: 
Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om 
hun het leven te geven in al zijn volheid. 

Wij ontvangen van God het leven van dat Jezus geeft en dat we daarvoor niet hadden. 
Zaad is het leven van in en met God, wat ik nog niet heb. 

Geen overvloed van leven dat we al hebben: nog grotere auto, nog betere baan, nog meer 
vakanties, nog meer zegen… Nee, Jezus is gekomen ons iets te geven wat er nog niet is. 
 
Leven dat in ons gezaaid wordt en mag ontluiken en opgroeien of met andere termen in ons 
geboren wordt en gestalte gaat krijgen. 

Paulus zegt tegen de Galaten 4:19: 
Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om 
u. 
 
Dia 08 
Wij mogen het zaad ontvangen. 
 
Het is niet onze taak het zaad te ontwikkelen. God geeft de wasdom. 
Onze taak is het zaad te ontvangen.  
 
Zoals Adam geroepen werd om de tuin te bewerken, zo vraagt God ons als Adam ons hart te 
bewerken om het leven van Christus in ons te ontvangen. 
Wij mogen ons hart voorbereiden, zodat wanneer God de Vader zaait het in goede aarde 
valt. 
Wij mogen kijken in ons eigen hart of daar verharde wegen zijn, rotsen of keien, distels en 
doornen. En of er goede grond is waar Vader zijn leven kan laten opschieten. 

Verharde wegen voor mij zijn plekken in mijn hart waar geen liefde heerst. 
Rotsachtige grond mijn onvergevingsgezindheid 
Keien die we opruimen zijn onze zorgen en lasten, spanningen en angsten, die het leven dat 
we ontvangen direct weer doen verschroeien. 
Distels en doornen moeten we uit ons leven uitrukken, willen we niet met onze doornen 
Jezus kruisigen. Dus distels en doornen zijn geweld, overheersing, macht gebruiken. 
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Het leven brengt stormen, ervaringen goed en slecht, zon en regen over het land, waardoor 
de grond plat slaat. Zo ook in mijn hart. Omstandigheden in het leven, verleidingen, zonde 
en zonde die je wordt aangedaan, stormen en zorgen hebben effect op de gesteldheid van 
mijn hart.  
En God vraagt aan mij daar met Hem aan te werken. Te kiezen voor liefde, vergeving, 
aanvaarding, geen kwaad met kwaad te vergelden, andere wang toekeren enz. 
 
Niet vanuit een zelfwerkzaamheid maar steeds je hart op zijn aanwezigheid af te stemmen, 
zodat ik kan gaan ontvangen. 

Het zaad is het Woord van God. 
Niet de Bijbel, maar het levende Woord van God, Jezus, waarvan de bijbel getuigt en ons 
leert. 
Jezus die ons geopenbaard wordt door hemzelf, het levende Woord van God. 
door het geschreven woord van God, de Schriften die Jezus laten zien. 
en het gesproken woord van God, die Jezus zichtbaar maakt. 
Wij mogen dat Woord ontvangen, zodat het vrucht gaat dragen in ons leven en naar het 
leven van anderen. 

Dia 09 
Praktisch 
 
Het christelijk leven is dus een leven van voortdurend ons hart voorbereiden het leven van 
God te mogen ontvangen, zodat Christus in mij gestalte krijgt. 

Vergelijk het gewoon eens met een huwelijk en huishouden. 
 
Ik ruim mijn hart op, maak het schoon, zoals Hanne en ik ons huis schoon maken. 
Niet uit schuld, maar gewoon omdat het leven in deze wereld ons huis voortdurend bevuilt.  
 
Soms wel uit schuld als ik weer eens een pan met eten op de vloer laat vallen, of vergeet 
mijn voeten te vegen als ik door de modder heb gewandeld. 
 
En vanuit dat samen ons huis schoon maken ontstaat onze eenheid ons gezamenlijk leven. 
Samen werken, samen delen in een ontspannen relatie van vrijwillige overgave. 
 
En daarbij geeft iedere vorm van zelfwerkzaamheid stress, die je dan weer moet opruimen. 

Dus hoe doe je dat dan? Zonder het zelf te gaan doen? 

Dia 10 
1. Begrijpen dat het een groeiproces is.  
 
Zoals ieder kind groeit door die bruine boterham met korstjes iedere ochtend weer op te 
eten. Zolang een kind dát niet begrijpt, wordt het het eten niet leuk. Als dat kind het wel 
begrijpt kan dat leven ontvangen variëren van gewoon eten tot heerlijke feestmaaltijden. 

Zaad wordt gezaaid, moet ontkiemen, uitspruiten, water krijgen enz. totdat het vrucht gaat 
dragen. 

Dia 11 
2. Oefenen in het bewust worden van de aanwezigheid van God. 
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Steeds meer bewust worden dat Jezus bij je is, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 
Dat is veel meer een houding en bewust zijn dan beleving of doen. 
Hanne deze week in Zweden en toch was ze bij mij. 
 
Dia 12 
3. Wachten / Contemplatie 
De grond wacht op de zaaier 
De grond en het zaad wachten op het ontluiken van het zaad 
De grond voedt zich met wat God geeft in de ver-wachting dat er groei uit gaat voortkomen. 
 
God is liefde, God is relatie, God wil gemeenschap, partnerschap. 
Dus doe mee met God de Vader, ontvang zijn Woord voor jou, 
 
Iedere keer wanneer wij, waar en hoe dan ook iets van God ontvangen dan sluiten we dat op 
in ons hart, zoals Maria en wachten we tot het tot vrucht komt. 
 
Je hoort vandaag wellicht iets waar je wat mee kan gaan doen. Mediteer daar de komende 
week dagelijks over, praat er over met de Heer, leg je hart in zijn handen en werk samen met 
de Heer aan je hart zacht te maken, goede grond voor het leven van in en met Christus. 
 
Laten we luisteren naar dit luisterlied.  

Dia 13 
Terry Clark - Just keep it 
 
Sometime during the night 
A friend of mine came in and set down 
in the edge of the light. 
In the quiet slumbering 
took my heart in His loving hands  
and held it there in the warmth  
until it was soft again. 
And I said: 
 
Dia 14 
Chorus 1 
You have done this so many times. 
And it is so easy to get hard. 
Just let me leave it there this time. 
Let me give you my whole heart. 
Here, just keep it. 

Dia 15 
There are times when doing my best 
just is not enough. 
It does not pass the inner test. 
Life is what I need flowing 
fresh and clear, new life washing me clean. 
And the one place I find that is here. 
So please, just keep it. 
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Dia 16 
Chorus 1 
You have done this so many times. 
And it is so easy to get hard. 
Just let me leave it there this time. 
Let me give you my whole heart. 
Here, just keep it. 
 
Dia 17 
Chorus 2 
You have done this so many times. 
And why should I take it away, 
I would just be back in time. 
And again you would hear me say 
Please, just keep it. 
 

Vertaling 
Houd het (mijn hart) maar 

Ergens in de nacht 
kwam een vriend van mij binnen en ging zitten 
aan de rand van het licht. 
In het stille sluimeren 
nam Hij mijn hart in Zijn liefdevolle handen  
en hield het daar in de warmte  
totdat het weer zacht was. 
En ik zei:  

Koor 1 
U hebt dit zo vaak gedaan. 
En het is zo gemakkelijk om hard te worden. 
Laat me mijn hart hier bij U achter laten. 
Laat mij U mijn hele hart geven. 
Hier, houdt het maar. 
 
Er zijn momenten waarop mijn best doen gewoon niet genoeg is. 
Het doorstaat de innerlijke test niet. 
Leven is wat ik nodig heb, stromen 
fris en helder, nieuw leven dat mij schoon wast. 
En de enige plaats waar ik dat vind is hier bij U. 
Dus alsjeblieft Heer, hier heb U het. 

Koor 1 
U hebt dit zo vaak gedaan. 
En het is zo gemakkelijk om hard te worden. 
Laat me mijn hart hier bij U achter laten. 
Laat mij U mijn hele hart geven. 
Hier, houdt het maar. 

Koor 2 
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U hebt dit zo vaak gedaan. 
En waarom zou ik dit niet ondergaan, 
Ik zou zo weer terug komen. 
En opnieuw hoort U mij zeggen:  
alsjeblieft Heer, houdt mijn hart. 
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